
GS Dalfsen 2024 
Pro-acta van 13 januari 2024 
Artikel 1: Opening 
De Gereformeerde Kerk te Dalfsen is door de Generale Synode Lutten 2021-2022 aangewezen 
als samenroepende kerk. Namens de samenroepende kerk opent br. F.W. Velthuis de 
vergadering. Eerst wordt Psalm 33:1 en 2 samen gezongen, waarna 1 Koningen 6:1-14 wordt 
gelezen, om vervolgens in gebed het aangezicht van God te zoeken. Daarna spreekt br. Velthuis 
zijn openingstoespraak uit en verklaart de synode voor geopend, waarna Psalm 33: 8 wordt 
gezongen. 

Openingstoespraak 

Weleerwaarde en eerwaarde broeders afgevaardigden, broeders en zusters, Als roepende kerk, 
aangewezen door de generale synode van Lutten is vanmorgen aan mij de eer, als preses van de 
kerkenraad om deze synode van Dalfsen 2024 te openen. 
 
Wij hebben zojuist een bijzonder en heel indrukwekkend Bijbelgedeelte gelezen. De 
tempelbouw van de wijze koning Salomo uit 1 Kon. 6. Als je die hoofdstukken nog eens 
terugleest, dan raak je onder de indruk van dat grootse bouwwerk. Wat een opdracht en wat een 
klus! Wat moet die tempel indrukwekkend voor dat kerkvolk uit die dagen zijn geweest, met wat 
zal het een uitstraling naar buiten toe.  
 
En wat een gigantische afmetingen had dat tempelcomplex van koning Salomo.  
Gelet de afmetingen zoals we die lezen in vers 6 dan moeten we denken aan een gebouw van 
ongeveer 30 x 10 meter en dan ook nog 15 meter hoog met verschillende etages. En dan nog al 
die zalen er omheen. Wat moet dat imponerend zijn geweest! Indrukwekkend dit Huis van God. 
Een gebouw vele malen groter dan ons kerkgebouw hier. 
 
Bij die bouw moesten allerlei grote stenen uit het bergland naar Jeruzalem worden gerold voor 
alleen al de fundering. En dan ook nog gehouwen stenen uit bergrotsen, en dat mooie en 
duurzame Ceder- en Cypressenhout van de Libanon, koperen staanders, en dan werden er nog 
veel elementen met goud overtrokken. 
En dan te bedenken al die werkers aan dit huis: 30.000 man die in dienst kwamen om de tempel 
te bouwen, 70.000 lastdragers en 80.000 steenhouwers. Maar gelukkig! Er waren 3300 man die 
aan dit project leidinggaven.  
Wat een gemeente was dit én wat zullen zij zo ook de gemeenschap, de geloofsgemeenschap 
ervaren hebben om zo samen te bouwen aan de tempel. Om in gezamenlijkheid en 
gemeenschappelijkheid, één van geest te mogen bouwen aan één gezamenlijk doel.  
Ouderen en jongeren samen vormen zo een gemeenschap bij deze immens grote klus.  
‘Schouders eronder en aan het werk’ zullen zij vaak gedacht hebben. 
 
Was deze bouw van de tempel ook niet een zaak die zij in geloof én uit geloof deden? 
En concreet de vraag die wij dan ook aan onszelf kunnen stellen: hoe staat het er met ons 
vandaag voor? Zijn wij ook bereid om in onze tijd ons zo in te spannen voor onze taken binnen de 
gemeente?  



Ons geloof is vaak zo wankelmoedig. En wat kan geloof in het kerkelijke leven maar ook in het 
persoonlijke leven soms ook zo veel moeite geven. Moeite vanwege onze zonden en 
tekortkomingen, dat wij in ons leven niet altijd die rechte en opgaande lijn zien van het dichter 
naar Christus groeien. Dan kan strijd met zich meebrengen, persoonlijke worstelingen en 
innerlijke strijd. Maar strijd was er ook in de tijd van de tempelbouw. 
En kijk maar naar de kerkgeschiedenis. Strijd is er, kijk maar om u heen én strijd zal ook altijd 
blijven. Maar wie in geloof leeft én volhard in Jezus Christus die mag in die strijd leven vanuit die 
redding. En dat zal een leven zijn in overwinning.  
Wij mogen dan telkens weer terug naar Hem die ons gezonden heeft. Christus, de Redder. Wij 
hebben het onlangs, drie weken geleden nog weer mogen herdenken en vieren met de geboorte 
van Gods Zoon. De eeuwige Redder die ons redding geeft. 
 
Jozef van Maria kreeg dit ook in een droom te horen: Mattheus 1: 22 e.v. 
‘Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen 
hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel 
geven; vertaald betekent dat: God met ons’. De engel verwijst hier naar de profeet Jesaja. Jesaja 
7: 14 
 
God met ons. Immanuel. Ook met u, broeders afgevaardigden. Hij komt maar niet zo af en toe 
even bij u kijken hoe het allemaal gaat tijdens de zittingen van de synode. Hij komt maar niet 
even langs om polshoogte te nemen of het hier allemaal lekker loopt. Nee, Hij komt voor eeuwig 
om eeuwig bij u te zijn.  Immanuel, God met ons. Wat een geweldige belofte. 
 
En deze belofte krijgt zo ook zijn vervulling. En zie, Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding 
van de wereld. Het zijn de laatste woorden van de Heere Jezus hier op aarde. Matheus 28, het 
allerlaatste vers. Dit is Zijn boodschap voor ons: ‘Ik ben met u, de Immanuel -, alle dagen, tot de 
voleinding van de tijden’. Het is geen woord te veel. Hij doet het echt. Hij is ons niet vergeten en 
zal ons niet vergeten. Hij is met ons, Hij is met u en blijft met ons en met u. Onder alle 
omstandigheden. Nu en altijd. 
 
Echt onder alle omstandigheden. Want zonden en tekorten zullen ook in synodevergaderingen 
aanwezig zijn. Zonde en zwakheid bij een ander is altijd zo gemakkelijk aan te wijzen, en de 
zonden zullen op deze aarde ook niet voorbijgaan. Maar onze Redder blijft getrouw Zijn 
reddingswerk uitvoeren tot aan de voleinding, zelfs totdat Hij Zijn kinderen heeft gebracht op een 
aarde waar alles nieuw zal zijn. God heeft zijn kerk bestemd voor een toekomst ‘die geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord’. Die toekomst gaat ons verstand verre te boven. 
 
Broeders afgevaardigden, De samenroepende kerk van Dalfsen heeft de beide classis gevraagd 
broeders aan te wijzen die met last en volmacht hier aanwezig zijn. U bent door uw classis 
gezonden naar de generale synode van Dalfsen 2024. Voor de één wellicht de eerste keer, voor 
de ander misschien wel de 2e, 3e, of zelfs de 4e keer. 
Zoals gezegd: de kerk van Dalfsen is aangewezen als samenroeper van deze synode in 2024. Wij 
zijn slechts 13 dagen in het nieuwe jaar en de synode staat nu al klaar in de startblokken. Wij zijn 
voortvarend te werk gaan. De aanleiding is, mede ook de besluitvorming binnen het GKN 
kerkverband om te komen tot kerkelijke eenheid. U wacht een zware taak met grote 
verantwoordelijkheid. 
Spannend? Is het in de kerk niet spannend? In de kerk is het inderdaad altijd spannend door de 
verwachting die zij heeft. Verwachten wij de HERE Jezus niet? Hij komt… maar wanneer zal dat 



zijn? En hoe zal dat zijn? Inderdaad spannend! Maar het vraagt ook onze in-spanning. ‘Beijvert u 
des te meer om uw roeping en verkiezing waar te maken, want als u dat doet zult u nooit 
struikelen’, zegt 2 Petr. 1: 10. Gezamenlijke inspanning geeft dubbele kracht! 
 
Broeders afgevaardigden, U gaat geschiedenis schrijven; het is namelijk de eerste generale 
synode van welk kerkverband dan ook die ooit in Dalfsen is gehouden. Namens de kerk van 
Dalfsen mag ik u dan ook hier van harte welkom heten in ons kerkgebouw. Dalfsen kwam 
afgelopen voorjaar landelijk in het nieuws. Grootschalig onderzoek had aangetoond dat het in 
Dalfsen goed vertoeven is. Nergens in Nederland wonen niet zo’n gelukkige mensen als in 
Dalfsen. Het woon- en werkklimaat, de groene omgeving, het landelijke gevoel, bossen en 
landgoederen, veiligheid en winkels zijn nergens beter dan in Dalfsen. Wij laten andere 
gemeenten ruimschoots achter ons. Een beetje sneu voor die mensen die nog steeds geloven 
dat er niets boven Groningen gaat… Wij zijn dankbaar en blij u hier te mogen ontvangen in ons 
kerkgebouw. In 2019 hebben wij dit pand aangekocht en in de maanden erna helemaal 
omgetoverd tot een eigen kerkgebouw. 
 
Wij begonnen met 1 Koningen 6. Kerkbouw ten tijde van koning Salomo.  
God heeft met een belofte zich aan zijn volk verbonden. 1 Koningen 6: 13. ‘Wanneer jullie 
bouwen naar mijn bepalingen, zegt de HERE ‘dan zal ik in jullie midden wonen, de Immanuel - en 
Ik, zegt de HERE zal mijn volk niet verlaten’. En die belofte geldt ook voor ons vandaag, voor u, 
broeders afgevaardigden. 
 
In het Kloporgel, hier voor in de kerk staat die mooie tekst gegraveerd van psalm 150: al wat 
adem heeft looft de HEERE’. Laat dat voor u, broeders ook werkelijkheid mogen zijn bij al uw 
werk wat wacht. ‘Looft de HEERE’. Dat God de lof krijgt die Hij toekomt. ‘Maar Hij die de 
gemeente bouwt is God’, zegt Hebr. 3: 4B ‘Christus echter is getrouw over Zijn huis, over zijn 
kerk en over het kerkverband; Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem 
van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden’. Wat een opdracht én een geweldige 
belofte voor u en voor ons allemaal. 
 
Hiermee verklaar ik deze generale synode van Dalfsen van de Gereformeerde Kerken 2024 voor 
geopend. Laten wij van die lof eerst nog zingen uit Psalm 33: 8 
‘Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam 
vertrouwen’. 
 
Dank u wel! 
 
F.W. Velthuis, preses van de kerkenraad te Dalfsen DGK 

Artikel 2: Onderzoek van de credentiebrieven en presentie 
De geloofsbrieven van de classes Noord-Oost en Zuid-West worden onderzocht door de 
samenroepende kerk. Deze worden in orde bevonden. Alle primi afgevaardigden zijn aanwezig. 

De afvaardiging is als volgt: 

Van de classis Noord-Oost: 

Primi: 



  J. Bouwhuis   Bergentheim   
  H. Folkers  Emmen   
  G.A.E. Rodenboog Ten Boer   
  J.A. Sikkens  Tolbert 
  Ds. M.A. Sneep Bedum 
  J. Wieringa  Ten Boer 

Secundi 
  L.M. Prins 
  J.H. Buist 
  G. Schaak 
  D.W.C. Alberts 
  H.H. Heres 
  L.G. Spoelman 

Van de classis Zuid-West: 

Primi:   
  Ds. G. Den Dulk   Den Haag 
  Ds. P. Heres  Zwolle 
  Ds. C. Koster  Bleiswijk 
  G.J. de Marie  Bleiswijk 
  L. Menninga  Hasselt 
  G.G. Plaggenmars Dalmsholte 

Secundi: 
  J.P.A. Bazuin   Bleiswijk 
  A.J. Drijfhout  Veenendaal 
  J. Houweling  Bleiswijk 
  J. Bruijn  Harderwijk  (oud-ouderling) 
  M.W. Menninga Zoetermeer 
  F.W. Velthuis   Dalfsen 

Terti:  
  E. Fakkel   Rijnsburg 
  M.S. Godschalk  Zwolle 

Artikel 3: Verkiezing moderamen 
Voorafgaand aan de stemming voor het moderamen krijgen de afgevaardigden de gelegenheid 
om zich voor te stellen. Daarna vindt in meerdere rondes de schriftelijke stemming plaats voor 
het moderamen. In het moderamen worden verkozen: 

Preses:  ds. C. Koster 
Assessor:  ds. M.A. Sneep 
Scriba 1:  ds. P. Heres 
Scriba 2:  J. Wieringa 

Artikel 4: Constituering van de vergadering 
De leiding van de vergadering wordt overgedragen aan de verkozen preses van de synode.  



Acta van 13 januari 2024  

Artikel 1: Belofte 
De preses verzoekt alle aanwezige primi afgevaardigden om te gaan staan en verzoekt de 
afgevaardigden in te stemmen met de belofte:  
‘Ik vraag u, broeders afgevaardigden, om uw instemming te betuigen met de aangenomen 
belijdenis van de kerken en te beloven om het werk ter synode te doen in onderworpenheid aan 
de Schrift en in gebondenheid aan de belijdenis van de Kerk.’ 

Alle afgevaardigden stemmen in met deze belofte. Br. F.W. Velthuis neemt later in deze zitting als 
secundus de plaats in van ds. C. Koster. Ook hij stemt in met de belofte aangaande Schrift en 
belijdenis. 

De preses nodigt de overige leden van het moderamen uit om even te overleggen over de 
voortgang van de vergadering. Daarvoor wordt de vergadering geschorst.  

Artikel 2: Benoeming adviseur(s) en quaestor 
Na de schorsing bedankt de preses de samenroepende kerk Dalfsen voor het voorbereidende 
werk voor deze synode. Verder doet de preses namens het moderamen een aantal voorstellen. 
De synode is eerder samengeroepen met het oog op de ontwikkelingen in de GKN met 
betrekking tot kerkelijke eenheid. Daarom zijn nog niet alle stukken binnen. Per onderwerp wordt 
een adviseur gevraagd op het moment dat alle stukken binnen zijn. 

De afgelopen jaren heeft br. E. Korevaar de functie van quaestor uitgevoerd. Hem zal worden 
verzocht om deze functie op zich te nemen. 

Artikel 3: Pers 
Br. D.J. Bolt heeft verzocht om namens ‘Een in waarheid’ verslag te doen van de publieke 
vergaderingen. Ook verzoekt hij om de stukken minstens twee dagen van tevoren te mogen 
ontvangen ter voorbereiding. De synode geeft hem toestemming onder voorwaarde van wat 
bepaald is in het huishoudelijk reglement.  

Daarnaast heeft Addy de Jong namens het Reformatorisch Dagblad verzocht om aanwezig te zijn 
bij de vergadering en rapportage te doen. Ook hij krijgt hiervoor toestemming onder dezelfde 
voorwaarde. 

Artikel 4: Sluitingsdatum inkomende stukken 
De vorige Generale Synode kwam nog samen in 2022. Om de deputaatschappen voldoende tijd 
te geven om met hun rapport te komen wordt de sluitingsdatum voor ingekomen stukken gesteld 
op 1 april 2024. Dit betreft alle stukken die niet gaan over de eenheid met de GKN, aangezien dit 
onderwerp nu al aan de orde is. 

Artikel 5: Planning van de vergaderingen 
Tijdens deze vergadering zal er een informatieve ronde gehouden worden om te horen wat de 
indrukken zijn van de afgevaardigden over de stukken die op tafel liggen aangaande de eenheid 
met de GKN. Op zaterdag 20 januari zal de Generale Synode D.V. in zitting bijeenkomen ter 



verdere bespreking en besluitvorming aangaande eenheid met de GKN. Daarvoor zullen ook 
deputaten ACOBB en het moderamen van de huidige GKN-synode worden uitgenodigd.  

Er is ook een bezwaarschrift binnengekomen wat het onderwerp GKN raakt. Het moderamen wil 
met een voorstel komen om dat volgende week als eerste te behandelen. 

Verder is er een verzoek van de Opleiding tot de Dienst des Woords binnengekomen om de twee 
studenten gelegenheid te geven een lezing/toespraak te geven. Aangegeven wordt dat dit 
ongeveer 2 uur in beslag zal nemen. Het verzoek is om dit na 27 april plaats te doen vinden. Dit 
zal ingepland worden op een vergadering waarbij het onderwerp ‘Opleiding’ aan de orde is. 

De preses verzoekt aan de Gereformeerde Kerk te Dalfsen of voor de resterende zittingen van de 
Generale Synode ook gebruik gemaakt kan worden van het kerkgebouw van de gemeente. 

Artikel 6: Informatieve ronde over de ingekomen stukken aangaande de GKN 
Materiaal: 
10-01  Rapport deputaten ACOBB en EGB 
04-02  Besluit GS Kampen inzake erkenning DGK 
04-03  Verzoek toetreding HGK-BS 
04-05  Aanvullend rapport van deputaten ACOBB 
07-03  Verzoek tot uitstel besluit tot eenwording DGK-GKN 

De assessor merkt op dat er een typefout staat in stuk 04-05 onder ‘Voorstel besluit 3’.  
“of, na goedkeuring” moet “om, na goedkeuring” zijn.  

De preses moet om 11:45 de vergadering verlaten vanwege een begrafenis. Op dat moment 
neemt de assessor zijn taak over en neemt br. F.W. Velthuis zijn plaats als afgevaardigde in.  

De preses geeft de informatieve ronde vrij. De afgevaardigden spreken hun dankbaarheid uit 
over de eerste besluiten die de GKN-synode heeft genomen, de blik is gericht op kerkelijke 
eenheid. Afgevaardigden merken vervolgens op dat het lijkt te ontbreken aan voldoende 
vertrouwen bij de GKN om de verschilpunten gezamenlijk door te spreken en zo spoedig tot 
kerkelijke eenheid te komen. Als er uitgesproken is dat er geen kerkscheidende verschillen zijn, 
dan is het ook noodzakelijk om niet langer gescheiden op te trekken.  

Deputaten hebben een aanvullend advies gegeven om bepaalde complexiteiten uit het GKN-
voorstel te ondervangen. Zo is er ook een streefdatum genoemd van 1 maart 2025. Meerdere 
afgevaardigden noemen dat ze liever een sneller proces zouden zien, waarbij de verschillen 
gezamenlijk worden doorgesproken. 
Ook wordt genoemd dat de termijn van het deputaatschap ACOBB de kerken wel de gelegenheid 
geeft om de eigen kudde te leiden.  

Een afgevaardigde noemt dat het mooi zou zijn om de uitspraak van erkenning mondeling naar 
elkaar uit te spreken en de GKN-synode daartoe uit te nodigen.  Verder dat alvorens overgegaan 
wordt tot erkenning van attestaties en kanselruil de oprichting van een gezamenlijk (voorlopig) 
kerkverband noodzakelijk is.  

Ook zijn er vragen/opmerkingen geformuleerd. Deze worden voorgelegd aan het moderamen van 
de GKN-synode en aan deputaten ACOBB. Op de volgende zitting kunnen zij deze vragen 
beantwoorden. 



• (GKN) Wat is achtergrond van de gewijzigde volgorde? En wat is de meerwaarde van deze 
gewijzigde volgorde t.o.v. het daadwerkelijk samen optrekken? 

• (GKN) In het rapport ACOBB/EGB wordt verwezen naar een aantal Bijbelteksten (1 Kor. 
12, Ef. 4, art. 32 NGB, 67DKO), waaruit we opmaken dat we samen één lichaam moeten 
vormen als we één zijn in geloof. Weegt de gewijzigde volgorde met negatief effect op het 
tijdsbeslag en risico op toenemende complexiteit op tegen het gehoorzaam zijn aan deze 
roeping? 

• (ACOBB + GKN) De GKN-synode stelt voor dat verschillende deputaten eerst komen met 
voorstellen voor afzonderlijke synodes, dit blijft gehandhaafd in het aanvullend advies 
van deputaten ACOBB. Dat betekent dat er nog sprake is van tussentijdse 
(buitengewone) synodes, die bijeengeroepen moeten worden met alle tijdsimpact van 
dien.  

• (ACOBB) Het aanvullend advies geeft ook een einddatum: 1 maart 2025. Maar wat als we 
deze einddatum niet halen, bijvoorbeeld bij uitblijven van overeenstemming? Moeten 
dan de besluiten die we nu nemen over erkenning, kanselruil e.d. worden herzien? 

 


